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                                             DEELNEMERS . 
 
 
Raymond en Chantal Aerts                                              0476/609976 
 
Lieven en Linda Vandermeersch                                      0475/253661 
 
Dirk en Ria Van Oevelen                                                 0477/353565 
 
John en Mieke Coose                                                         0475/576655 
 
Bert en Chantal Peeters                                                     0495/234948 
 
Hendrik en Mimi Soete                                                      0475/251669 
 
Erwin en Hilde Francis                                                     0475/800509 
 
Emiel en Myriam Dehaes                                                   0475/264359 
 
Danny en Sabine Forier                                                     0497/504178 
 
André en Lieve Van Steen                                                  0475/292094 
 
Francine Hous                                                                     0494/121620 
 
Oger Arkens                                                                         0475/383053 
 
Rita Dhaemer                                                                       0486/673325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



                                               PROGRAMMA 
 
 
ZATERDAG 23 april  2022 
 
 

 
8 u : vertrek :  E4O tankstation ESSO richting Luik 
         +  ontbijt met koffiekoeken en koffie. 
 
 
 
 

 
 
9u 15 : aankomst ANNEVOIE . 
            Bezoek aan de tuinen met nederlandstalige gids. 
 
 
 
 
 

11u 30 : vertrek naar het kasteel van BIOUL. 
12u  : bezoek aan het kasteel van Bioul : 
      + lichte lunch + proeven van lokaal geteelde wijnen 
      + bezoek an het kasteel + museum 
      + bezoek aan de tuinen 
 

 
16u 30 : vertrek naar het hotel te ANHEE.                                  
 17 u : aankomst in “ Les jardins de la Molignée “ te Anhée. 
            + verdeling van de kamers. 
            + mogelijkheid tot zwemmen in het   
               binnenzwembad. 
           + eventueel een bezoek aan Anhée. 

  
 
19 u : aperitief. 
 
  
 
 
 

20 u : diner :  3 – gangenmenu met aangepaste wijnen en koffie. 
 
 
                                           ++++++++++++++++++++ 
	



ZONDAG   24  april 2022 
 
 
8 u : ontbijt.	 
 
 
 
 

9 u : vertrek met de bus naar DINANT. 
          + persoonlijke onkosten afrekenen. 
          + bagage naar de bus brengen. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

9 u 30 : aankomst te DINANT. 
     Iedereen beschikt over een stadsplan en kan zelf kiezen  
    wat hij  /zij graag zou willen : 
- korte wandeling te kiezen tussen 1,5 en 3,5 km. 
-  Langere wandeling ( +/- 5km) met André . 
-  te bezoeken : citadelle – collegiale kerk – huis van 

A. Sax – abdij van Leffe – de kaaien – etc. 
                                 *-*-*-*-*-*-*-* 

11 u 30 : verzamelen in het restaurant “ le jardin de 
Fiorine “  :Rue Georges Cousot, 3 Dinant 
 + aperitief met hapjes 
 + 3-gangen menu met aangepaste wijnen 
 + koffie + versnaperingen 

   
14 u 15 : vertrek naar de kaaien om in te schepen in de boot 
naar het kasteel van Freÿr.	 
    
 
 
 

                                     *-*-*--*-*-*-*-* 
 15 u 30 : aankomst aan het kasteel  met parktuin aan de   
 Maas. Bezoek van het kasteel met nederlandstalige gids. 
 17 u       : terug met de boot naar Dinant; 
 18 u       : aankomst te Dinant waar de bus ons opwacht. 
      

19 u : terug te Leuven parking Esso langs 
de E40. 
          *-*-*-*-*-*-*-* 



LES JARDINS D’ ANNEVOIE. 
 
( Rue des Jardins , 37A Annevoie – Rouillon ; gemeente Anhée ) 
 
Cfr. Bijgevoegde flyer.  
 
Het 17de-eeuwse Kasteel van Annevoie wordt omringd 
door een park vol waterwerken. Een langwerpige 
waterpartij, het Grand Canal, dat zelf water ontvangt 
uit vier bronnen, voedt onder meer fonteinen, vijvers en 
watervallen.  De tuinen van Annevoie staan bekend 
om hun grote esthetische, historische en culturele 
waarde, ze combineren op een smaakvolle manier de 
magie van water en de zuiverheid van een stijlvolle tuin.  Ze werden in 1758 door Charles – 
Alexis de Monpeliier aangelegd en verenigen Franse nauwkeurigheid met Engelse fantasie en 
Italiaanse charme. 
Het kasteel zelf, dat al sinds 1675 wordt bewoond door de familie de Monpellier, is niet 
opengesteld voor het publiek. 
 
HET KASTEEL VAN BIOUL 
 
( Place Vaxelaire, 1  Bioul ) 
 

Het kasteel stamt uit de 11de eeuw en was tot de 
dertiende eeuw eigendom van de familie Orbais.  
In de zestiende eeuw en tot 1708 was het kasteel in 
handen van het huis van Brandenburg. 
William Nicolas Moreau restaureerde het kastel en het 
park in 1776. 
François Vaxelaire, oprichter van het warenhuis Au 

Bon Marché, kocht het kasteel in 1909 en liet door de architecten Edmond Franken – 
Wilmaers en Leon Cabarche grote renovaties uitvoeren in de stijl van de zestiende eeuw.  In 
1956 werd het kasteel opnieuw gerenoveerd door kleinzoon François Vaxelaire, voorzitter 
van de GIB-groep.  Hij liet de tuin aanleggen door landschapsarchitect René Pechère. 
 
Bezit nu 11 hectare wijngaard : deze wijnen gaan we proeven bij de lunch. 
 
 
 
 
 
 



Stad  DINANT  
 
 

GESCHIEDENIS :  
Voorwerpen uit de late Steentijd werden er 
gevonden. 
Keltische periode : de naam Dinant komt voort uit 
het Keltisch : “ Divo-Nanto : dit betekent  ‘ de 
Heilige Vallei ‘ of de ‘ de Goddelijke Vallei ‘. 
Verschillende restanten uit de Romeinse periode 
werden teruggevonden. 
Tijdens de Merovingers was er een versterkt dorp 
met een markt  en verschillende muntslagerijen. 

2de helft 500 : Sint-Monulphe, 21ste bisschop van Tongeren-Maastricht is afkomstig van 
Dinant. 
1ste helft van 600 : Sint-Perpète, bisschop van T.-Maastricht kiest Dinant als residentie. 
Sticht de kerk Saint-Vincent. Wordt de beschermheer van Dinant. 
670 : eerste schriftelijke vermelding van Dinant. 
995 : keizer Othon III, verleent aan Notger, prinsbissschop van Luik  verleent het muntrecht 
en het precariorecht. 
1059 : Dinant doet mee aan een veldtocht tegen het graafschap Vlaanderen, dat ze 
verwoesten na hun overwinning. 
1070 : de Keizer verleent het grootste deel van zijn rechten aan de prinsbisschop : Dinant 
wordt een ‘ Goede Stad ‘ van het vorstendom Luik.  De graaf van Namen behoudt nog 
enkele rechten. 
1080 : eerste stenen brug over de Maas. 
De dinanderie verspreid zich nog verder in noordelijke richting. 
1100 : de koperslagers verkrijgen ook het precariorecht voor Keulen en privileges voor 
Koblenz. 
1152 : de norbertijnenabdij van Floreffe sticht de abdij van Leffe. 
1214 : oorlog tussen Hertogdom Brabant en Prinsbisdom Luik : sindsdien halve leeuw in het 
wapenschild. 
1228 : een rotsblok tuimelt naar beneden : 36 doden. 
Dinant raakt betrokken bij enkele opstanden en oorlogen tegen de prinsbisschop, de gebuur 
de stad Bouvignes, en de graaf van Namen. 
1329 : Edward III verleent privileges aan de koperslagers. 
+/- 1465 : inwoners van Dinant tegen de prinsbisschop, neef van Philips de Goede : eindigt 
met kapitulatie en slachting van 800 inwoners. Stelselmatige sloop van de gebouwen en 
meenemen van de relikwieën van Sint-Pepète. Ook de abdij van Leffe deelde in de 
brokstukken : het archief verdween in een brand. De gebouwen werden eveneens vernield, de 
monniken verbannen en de abt gegijzeld 



1477 : dood van Karel de Stoute : de inwoners van Dinant keren terug en bouwen hun stad 
en de kerk Notre-Dame terug op. 
Tegen het einde van 1400 is de stad nagenoeg volledig hersteld, ook de privileges voor de 
koperslagers. De stad wordt omwald.  
1672 : oorlog met Louis XIV en de Verenigde Provinciën : Dinant wordt uiteindelijk 
ingelijfd bij Frankrijk. 
Vauban komt de vestingswerken versterken. 
Nadien komen de Fransen de vestingswerken afbreken nadat Dinant terug aan de 
prinsbisschop wordt gegeven via het verdrag van Rijswijk.  Ook de brug en de kades worden 
afgebroken. 
Begin 1700 : serieuze hongersnood, jaren met verschillende opstanden tegen de prinsbisschop. 
1715 : de prinsbisschop koopt enkele huizen om er een paleis te bouwen.  Dit paleis wordt 
het latere stadhuis. 
Eind 1700 bezetten om beurten de Fransen en de Oostenrijkers ( voor de prinsbisschop van 
Luik ) de stad. 
1 / 1/ 1795 : Dinant wordt onderverdeeld in het departement l’ Entre-Sambre et Meuse. 
 
DE ABDIJ VAN LEFFE :  
- gesticht in 1152 door Floreffe, volgens de regel van 

Prémontré ( = norbertijnen), die op hun beurt de 
regel van Augustinus volgen. 

- 1466 = rampjaar : cfr eerder. 
- Begin 1700 : abt Perpète Renson ( = Dinant) 

bouwt alles terug op en dat is vandaag nog 
aanwezig.  Van de huidige kerk, is het portaal alleen nog 18de eeuws. 

- Franse Revolutie : de abdij wordt glasblazerij, die gaat falliet. 
- 1902 : aangekocht door de monniken van Frigolet, die in Frankrijk hun abdij kwijt 

waren. Zij hebben nu een rusthuis, een hotel en verwelkomen de toeristen. 
-  Dank zij het Leffe bier voorzien zij in hun levensonderhoud. 

 
DE CITADELLE : 

-  
- rond 588 werd er een castellum gebouwd, dat afgestaan werd door bisschop Monulphe  

aan de kerk van Tongeren. 
- 1051 : een kapel en een burcht wordeeb door de bisschop van Luik gebouwd. 



- 1466 : ook de burcht wordt niet gespaard door Karel de Stoute. 
- 1532 : De prinsbisschop  bouwt een slottoren + een halve toren zodat tot 500 soldaten 

er konden logeren. 
- 1554 – 1571 – 1703 : telkens inname door de Fransen, nadien opnieuw aan de 

prinsbisschop. De laatste maal wordt het grootste gedeelte opgeblazen. 
- 1713 (verdrag van Utrecht) opnieuw aan de prinsbisschop. 
- 1818 : de Nederlanders herstellen de citadelle. 
- 1914 : ingenomen door de Duitsers. Nadien afbranden van de stad.  674 inwoners 

werden gefusilleerd. 
- 1940 : opnieuw bezet door de Duitse troepen.  Bevrijd in 1944 door de Amerikanen. 
- Nu toeristische attractie. 

 
 
 

HET STADHUIS van Dinant: 
- het huidige stadhuis is het vierde.  Het eerste was een 
toren op de brug over de Maas.  Doch een overstroming deden 
brug en toren in de Maas belanden. 
- Het is het paleis van de prinsbisschop (1783) die 
beladen met schulden, werd toegeëigend door de Dinantezen. 
- 1914 door de Duitsers in brand gestoken, nadien terug   

                                             opgebouwd. 
 
 
 
De collegiale kerk  Notre Dame : 

 
- op de huidige plaats heeft er altijd een kerk gestaan.  Ze is vele 
malen verbouwd geweest, en heeft alle stijlen gehad. 
- 1228 : een rotsblok op de kerk. 
- 1466 : ook de geestelijken worden verdreven , de kerk geplunderd en 
het reliekschrijn van de H. Perpetuus verhuist naar Bouvignes. Nadat 
de hertog het herstel van Dinant en de kerk toeliet, heeft het heel wat 
tijd gekost  vooraleer het reliekschrijn terugkwam. 
- 1554 : de Fransen houden lelijk huis en plunderen de kerk. 

- Nadien was een nieuwe restauratie nodig : het uivormig dak, dat voor het stadhuis op 
de brug diende, bleek echter te zwaar, zodat men het maar op de kerktoren plaatste. 

- Tijdens de Franse Revolutie verhuisden alle kerkschatten naar Duitsland. 
- 1914 : de kerk wordt nogmaals in brand gestoken. 

 



De brug over de Maas : 
- waarschijnlijk al een brug in de romeinse tijd. 
- 800 : de brug wordt meegesleurd door een overstroming 
- tot 108O : een overzetbootje, eigendom van de abt van 
Waulsort. 
- 1360 : nieuwe brug 

- 1466 : achthonderd inwoners twee aan twee gebonden in het water. Daaraan danken 
ze hun bijnaam : ‘ copère ( van het waals : cô one paire : nog een paar) 

- 1573 : brug weg bij overstroming. 
- 1575 : nieuwe brug door Louis XIV. 
- Verdrag van Rijswijk : alles in zijn oorspronkelijke staat : dus de fransen blazen de 

brug terug op. 
- 1715 : nieuwe brug. 
- 1870 : stenen brug wordt vervangen door een metalen brug. 
- 1914 : brug wordt opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. 

Bij een bestorming door de Fransen van de citadelle, wordt Charles de Gaulle gewond 
in de buurt van de brug. 

- 1925 : nieuwe brug. 
- 1940 : opnieuw opgeblazen door het Belgisch leger. 
- 1953 : nieuwe brug  ‘ Ch. De Gaulle ‘. 

 
DINANDERIE : 

    
= de algemene verzamelnaam voor geelkoperen kunstvoorwerpen zoals koorlessenaars, 
kandelaars, religieus vaatwerk edm. 
( Bouvignes, naast Dinant was een serieuse concurrent) 
Was reeds aanwezig in de 12de eeuw te Dinant. 
Nam een hoge vlucht in de 15de eeuw : één op zeven inwoners was betrokken bij het koper 
bewerken. 
Het koper werd aangevoerd langs de Maas. Lokaal kon men zink uit de bodem halen, wat 
messing ( geel koper) geeft. 
Dinant was de enige niet-havenstad die tot de Hanzesteden behoorde. 
Er is nog slechts één werkplaats te Leffe in het instituut voor Staatsonderwijs en enkele 
kunstenaars. 
 
 



DE DINANTSE KOEK :	 
Ontstond in 1466 tijdens de belegering van Karel de Stoute. 
Tekort aan proviand, vooral bloem en honing, bedachten een soort 
deeg om te bakken.  Ze deden het in mallen van de kopergieters, met 
het gevolg zeer gevariëerde ontwerpen. 
Het huidige deeg bestaat uit tarwebloem en honing, voegt men er 
suiker bij dan noemt men hem ‘RINS ‘ naar de banketbakker die dat 
voor de eerste maal deed. 
 

ADOLPHE SAX 
- Dinant 6/11/1814 – Parijs 7/2/1894. 
- Zijn echte voornaam : Antoine – Joseph. 
- Hij was de oudste van 11 kinderen ( slechts 4 > 25 jaar). 
- Zijn vader was instrumentenbouwer te Brussel. 
- Tijdens zijn jeugd heeft hij talrijke ongevallen, oa drinkt 

zinksulfaat, heeft vergiftigingen met arsenicum, koperoxide en loodwit. Ligt tweemaal 
in coma, na val van een trap en een vallende daklei. Slikte een naald in. Verbrand zich 
zwaar aan de stoof. Hij werd door het atelier geblazen door een buskruitontploffing. 
Op zijn 10 jaar vindt een molenaar hem bewusteloos drijvend in een rivier. 

- In 1828 start hij een muzikale opleiding  aan de Brusselse Muziekschool.  
- Hij begint ook aan de instrumentenbouw met het oppuntstellen van de basklarinet. 

Hij patenteert dit. 
- Daarna begint hij allerhande instrumenten te ontwerpen. 
- In 1841 toont hij op de Brusselse industrietentoonstelling achter een gordijn de eerste 

saxofoon, want het  instrument is nog niet gepatenteerd. Volgens de jurie is hij te jong 
om de eerste prijs te behalen.  

- Daarom trekt hij in 1842 naar Parijs, op vraag van luitenant-generaal de Rumigny : 
deze wou de militaire muziekkapellen van betere instrumenten voorzien. 

- 1843 : Sax start een fabriek voor instrumenten 
te Parijs. Ook zijn vader en een jongere broer vervoegen 
hem. 
- 1852 : falliet wegens het intrekken van het 
militaire decreet dat saxofoons geen vaste plaats 

moesten hebben in de kapellen. 
- 1854 : het decreet werd opgeheven ( Napoleon III). 
- 1858 : Sax geneest op miraculeuze wijze van darmkanker dank zij Indische kruiden! 
- 1870 : Frans-Duitse oorlog.  Sax gaat weerom failliet. Zijn enorme 

instrumentenverzameling ( 467 stuks) wordt openbaar verkocht.  Gelukkig was hij nog 
muzikaal directeur van de Opera, zodat hij toch nog inkomsten had. 

- Op 79 jarige leeftijd overlijdt hij in Parijs en wordt begraven op de begraafplaats van 
Montmartre. 


